Verslag Lourdesreis dag 3 — maandag 27 april 2026

Koningsdag! Veel van onze pelgrims en begeleiders hadden vandaag iets extra
feestelijks aan in het oranje. In de eetzaal lag voor iedereen een pin van de
Nederlandse vlag klaar als een soort “onderscheiding” voor Koningsdag. Degenen
die goed ter been zijn mochten vanmorgen in alle vroegte (07:20 uur) deelnemen
aan de grote kruisweg onder leiding van pastor Luc Janssens. Hieronder onder
andere een foto van de vroege vogels.
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Om 10:30 uur gingen we gezamenlijk met alle pelgrims van het Huis voor de Pelgrim
koffie drinken bij het Accueil Notre-Dame. We kregen een lekker kopje koffie of thee
met een koekje en natuurlijk een Oranjebitter erbij. Het was een prachtig gezicht zo’n
grote groep mensen met een oranje tintje. Aansluitend zijn we op het dak van het
Accueil gegaan om nog een paar prachtige foto’s te maken met de 3 kerken en de
grot op de achtergrond.



Tijdens de lunch kregen wij hoog bezoek van “Prinses Maxima”. Ze was er even tussenuit
gepiept in Dokkum om samen met ons te lunchen. Ze had een mooie speech voor ons
voorbereid waar iedereen stil van werd @& .

Vanmiddag stond een bezoek aan oud Lourdes op de planning. Het weer voorspelde
niet veel goeds maar we hebben het op een enkele drup na droog gehouden.
Volgens buienradar zaten we in een enorme plensbui maar daar was niets van waar.



Het leek of alle Nederlandse groepen vandaag dezelfde planning hadden omdat we
ze overal tegenkwamen. Eerst bezochten we het familiegraf van de familie Soubirous
waar de ouders van Bernadette begraven zijn. Daarna naar de beeldenfabriek en het
Cachot waar Bernadette gewoond heeft. Er stond een ontzettend lange rij voor het
Cachot en besloten we om dit voorlopig over te slaan. Toen gingen we naar de
Parochiekerk waar het doopfont staat waar Bernadette in gedoopt is. Ook bij de
molen waar de familie Soubirous heeft gewoond was het erg druk maar hebben toch
degenen die interesse hadden de molen kunnen bezoeken.

Vanavond was om 21:00 uur de Lichtprocessie. Vanwege het dreigende weer was besloten
om de Lichtprocessie in de Pius X te houden. De kerk zat bijna vol (er kunnen 25.000
personen in) en was indrukwekkend. Marietje Kamps mocht dit keer het vaandel dragen. Ze
vond het een hele eer. Om 22:00 uur was de Lichtprocessie afgelopen en konden we moe
maar voldaan weer naar ons hotel. Nog snel een drankje en dan het bed in. Morgen om
07:45 uur moeten we weer klaar staan om voor deelname aan de mis bij de Grot.




